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A.: Wat in mensen leeft t.: M. Zagers

aan vreugde en verdriet m.: /W. Vogel

het wordt gedragen op 

de woorden van een lied.

Bid voor een kerk 

gebouwd voor mensen, 

die met gebed en gebaar 

in woord en in lied samen of alleen 

stilstaat bij 't leven -

soms verwonderd over zoveel moois 

dan weer verbijsterd over verdriet

Bid voor een kerk 

die hier en nu wordt gebouwd.

A.: Wat in mensen leeft 

aan droom en visioen 

het staat geschreven in 

verhalen nu en toen.

Bid voor een kerk 

gebouwd met mensen,

die niet op alles ja en amen zeggen,

die hun verstand niet uitschakelen

maar vertrouwen en geloven

dat 't leven een zin heeft

groter dan zij zelf.

Bid voor een kerk 

met open deuren

A.: Wat in mensen leeft 

aan twijfel en geloof 

het houdt ons staande 

als een stille stem van hoop.

ZEGENWENS

ZEGENEN WIJ ELKAAR BIJ 

ALLES WAT TE DOEN STAAT 

ALLES WAT WE BELEVEN MOGEN 

ALLES WAT ONS OVERKOMT.

ZEGENEN WIJ ELKAAR IN 

DIT LEVEN DAT WIJ DELEN 

ZO KWETSBAAR ALS HET IS.

DIE GOD EN GOED IS ZEGENE ONS 

IN DE NAAM VAN DE VADER 

DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.

AMEN.
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